
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag, 02-08-2013. 

 

Vanmiddag om 12.30 uur zouden we, volgens het rooster, vertrekken van Tendens. 

Marijke en Pier waren al ruim aan de tijd aanwezig. Nu nog even wachten op 

Gerrie en Henk-Jan. 

Toch maar even een telefoontje plegen, waar ze ongeveer zijn. 

Henk-Jan stond nog thuis en zou direct naar “De Lutte” 

gebracht worden en bij Gerrie kregen we geen 

antwoord.  Gelukkig om 12.45 uur stapte ze net bij 

Tendens binnen. Nu snel haar bagage inladen en dan 

snel naar Veenendaal, want daar stond nog iemand op 

ons te wachten. 

Om 13.30 uur kwamen we in Veenendaal aan maar er was nergens een 

Viviane of Belgische taxi te bekennen. Denise gebeld, want wij 

moesten nu echt verder, daar er in de Lutte ook iemand op ons 

stond te wachten. 

14.00 uur weggereden uit Veenendaal. 

Eindelijk kwamen we om 15.45 uur aan op “het Kaempke” in de Lutte. 

Ons huis heette “De Meidoorn”. 

 

 

We waren ternauwernood binnen of daar kwam 

de Belgische taxi aan met Viviane, gelukkig nu 

waren we compleet. 

Veel konden we de chauffeur ook niet aanbieden, 

want we hadden nog geen gekoelde dranken. 

Hierna hebben we de kamers  

ingedeeld en konden we de bedden vast gaan 

opmaken. De luxe die we hadden was dat iedere 

slaapkamer zijn eigen toilet en douche had. 

Heerlijk! 

 

 

 

 

Inmiddels was het al zo laat geworden, dat we aan het eten begonnen te denken, 

op het programma stond eigenlijk vermeld iets van pasta, maar daar hadden we 

geen trek in, dus Theo in de bus gestapt en heeft wat salaldes en sla gehaald. 

Dat smaakte verrukkelijk. 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna zijn we lekker buiten gaan zitten met koffie en thee en hebben we met 

elkaar wat kennis gemaakt.  

 

 

 

 

        en   

 

 

 

 

Met deze warmte hadden we toch ook wel trek in wat frisdrank. 

Van al dat gereis waren we toch wel moe geworden en wilden graag naar bed, 

maar dat viel ook weer niet erg mee. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag, 03-08-2013. 

 

Vanmorgen om 7.30 uur opstaan. Theo heeft Pier geholpen en Carry heeft 

intussen het ontbijt klaargemaakt. 

Henk-Jan was al snel beneden maar de dames Gerrie en Vivian lagen nog volop te 

pitten. 

Na het ontbijt zijn we in de bus gestapt  

en naar het dorp gereden, 

want de boodschappen voor 

het weekend moesten toch in 

huis worden gehaald. In het 

dorp zagen we een 

pannenkoekenrestaurant en 

allemaal hadden we trek in 

pannenkoeken, dus gelijk maar 

even bespreken voor 

morgenavond.  

 

 

Nu nog wat verder gelopen en ja hoor daar kwamen we een hobbyzaak tegen en 

daar doken we met z’n allen naar binnen, sommigen kochten er wat kaarten en de 

anderen gewoon even rondkijken. 

Kom mensen, nu gaan we echt boodschappen halen, anders is het vanavond en 

morgen hongerlijden. 

Gerrie kocht wat ansichtkaarten en batterijen voor haar cd-speler en Henk-Jan 

ook wat kaarten. 

De boodschappen naar huis gebracht, weer koffie en thee gedronken en daarna 

de lunch genuttigd. 

Om 14.00 uur wederom in de bus gestapt en naar Beuningen gereden, want bij de 

kaarsenmakerij was er een fairmarkt en daar had men wel zin in.  

Het was er trouwens heel gezellig en knus en hadden er veel leuke dingen te 

bekijken. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hebben we wat te drinken genomen om onze kelen wat door te smeren. 

Dan weer de bus in en nu naar Denekamp gereden om nog wat pakjes drinken te 

halen voor morgen en een paar oordoppen voor Gerrie. 

Thuis weer aangekomen, wat gedronken en dan werd het tijd om aan het eten te 

beginnen. 

Op het menu staat voor vandaag: Penne met ham, groente en als toetje lekkere 

vla. 

Theo en Henk-Jan hebben daarna naar het voetballen op tv gekeken, Gerrie, Pier, 

Marijke en Vivian hebben spelletjes gedaan  

en Carry heeft de financiën  

bijgewerkt en daarna het verslag  

van vandaag zitten schrijven. 

Iedereen heeft een fijne,  

maar vermoeiende dag gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag, 04-08-2013. 

 

Vandaag zaten we allen rond 9.00 uur aan het ontbijt en daarna moesten er onze 

lunchpakketten klaar gemaakt worden, want vandaag gaan de Dierentuin in 

Nordhorn in Duitsland op het programma. 

11.00 uur vertrokken we en via allerlei leuk binnen weggetjes kwamen we er rond  

12.00 uur aan. Bij de kassa 

aangekomen, waar je 

natuurlijk de kaartjes koopt, 

kregen we te horen dat we 

gratis naar binnen mochten. 

(dat was even geluk hebben).  

 

 

 

 

 

 

Het is een kleine dierentuin, maar heel erg  

leuk aangelegd. Bij een schaduwrijk bankje,  

met een mooi uitzicht op de  Alpaca’s,  

hebben we onze boterham opgegeten.  

 

 

 

Na een half uurtje zijn we weer 

verder gewandeld en kwamen we op 

een pleintje uit waar een goochelaar 

bezig was met mooie trucjes en daar 

hebben we allemaal erg van genoten.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

Dat is grappig met zo’n beer achter je…                     die goochelaar is zo leuk…….. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

                 

Lekker lui in zo’n stoel 

     te liggen/hangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar nu toch verder beestjes bekijken, want daar kwamen we toch voor?  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

daar zijn heerlijke ijsjes te koop, hebben jullie daar trek in???  

Ja natuurlijk en zeker met dit weer. Even een schaduwrijk plekje opzoeken waar 

we met z’n allen kunnen zitten.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we deze verorberd hadden, stapten we op en lopen dan zo langzamerhand 

richting uitgang. Het is inmiddels zo’n 16.00 uur geworden. 

Wel eerst even bij de souvenirs kijken of er iets leuks bij is. Hier hadden we het 

al snel bekeken en dan nu echt naar de bus en naar huis . . . . . . of direct door 

naar het restaurant??? Na even wat oponthoud toch maar naar het restaurant 

voor de pannenkoeken. 

Bij het restaurant was het erg druk en we waren blij dat we al geserveerd 

hadden en wel buiten, lekker in de schaduw nog wel. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pannenkoeken nog een lekker ijsje als toetje en dan nu naar huis, want moe 

waren we wel. 

Met een lekker glaasje fris gingen Henk-Jan en Theo sport kijken en de anderen 

buiten aan tafel een spelletje memorie spelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carry werkte haar financiën bij en schreef haar verslag over wat we vandaag 

allemaal hebben gedaan.  

Tegen 22.30 uur gingen de eerste weer naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag, 05-08-2013. 

 

Vanmorgen mocht iedereen eens lekker uitslapen. 

Na het ontbijt gezamenlijk buiten koffie gedronken en hebben we “Mens erger 

je niet” en “memorie” gespeeld.  

13.30uur stapten we in de bus en reden we naar “de Luts” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor een prachtige mooie huifkartocht van zeker twee uur. Maar eerst moeten 

de paarden worden ingespannen. . . . . . . .  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . .  en dan pas kunnen we op weg. 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg nog wat gedronken en gegeten en tegen vieren was de rit alweer 

voorbij. 

Nog even naar het dorp voor wat boodschappen en allemaal nog een heerlijk ijsje 

gekregen om daarna weer terug naar huis te rijden. 

18.45 uur schoven we aan tafel voor de lekkere huzaren en de overheerlijke 

Twentse rundvleessalade.  

Dit keer hebben we wel binnen gegeten, want buiten was het veel te warm. 

Na het eten hebben Marijke en Pier dit verslagje van vandaag geschreven. 

Uiteraard werden er weer de gezelschapsspelletjes te voorschijn gehaald. 

Na de frisdrank en een biertje met wat 

chips erbij doken de eersten weer hun bed 

in. 

 

 

 

 

 



Dinsdag, 06-08-2013. 

 

Vanmorgen zaten we om 8.30 uur aan het ontbijt. 

Dinsdag is meestal de dag om uitgebreid te gaan winkelen, dus zo ook vandaag. 

Rond 10.30 zijn we in de bus gestapt en naar Denekamp gereden. We troffen het 

hier in Denekamp, want er was ook een braderie bij, met vele leuke kraampjes. 

De vrouwelijke helft vermaakten 

zich wel bij kraampjes en de 

manlijke helft ging naar de 

drogist, want Henk-Jan wilde 

graag shampoo hebben. Nu nog op 

zoek naar een CD winkel, want 

Gerrie wilde een CD kopen van 

Jantje Smit en dat is haar ook 

gelukt. 

 

 

 

 

          Wat is daar nu toch te zien ? ? ? ? ?  

 

 

Op terugweg zagen we een geinig autootje  

rijden met water gevuld en vissen erin en af 

en toe ook nog eens spuiten. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben hier toch best wel van genoten. 



13.00 uur waren we weer thuis om te lunchen en dan gaan overleggen wat we 

verder zouden gaan doen. 

Zo besloten we uiteindelijk om naar het “Lutterlerzand” te gaan en daar de 

benen te gaan strekken. Het was een mooi en heerlijk plekje, zo langs de Dinkel, 

waar we van de omgeving hebben genoten. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een uurtje weer terug gewandeld naar de bus en naar de Lutte teruggereden. 

Inmiddels hadden we trek gekregen en zijn een cafetaria ingedoken, nee we zijn 

buiten gebleven, en een lekker patatje met . . . . . . genomen. 

Thuis aangekomen hebben alles uitgeladen en zijn Henk-Jan, Marijke en Theo 

een uurtje gaan wandelen. Gerrie is gaan zitten lezen en Viviane, Pier en Carry 

hebben wat zitten kletsen. 

Toen de anderen weer terug waren van het wandelen, werden de spelletjes weer 

te voorschijn gehaald en hebben we zitten spelen. 



Woensdag, 07-08-2013. 

 

Vanmorgen zouden we tussen 9.00 uur en 9.30 uur ontbijten. Hierna ging Theo 

naar Oldenzaal om wat boodschappen te doen en Gerrie wilde nog wat bij de 

receptie kopen, als aandenken voor zichzelf. Na lekker rondgesnuffeld te hebben 

kwam ze uit op 3 erg leuke theedoeken. De anderen hadden de spelletjes weer 

gevonden en zijn hier mee aan de gang gegaan. 

12.15 uur hebben we buiten geluncht en om 13.45 uur in de bus gestapt om naar 

Beuningen te rijden en daar onze eigen kaarsen te maken. 

 

     Iedere keer als de 

     sec. wijzer op de 6 

     staat, indopen en dan  

     weer buiten de bak  

     houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Deze meneer rechts   

     Knipt het puntje 

     eraf en dan wordt de 

     kaars gedraaid. 

     Daarna weer 35 keer 

     In koud water  

     Dompelen en dan mag 

     De kaars een kleurtje 

     krijgen. 

 

 

 

 



Iedereen vond dit heel leuk om te doen en al helemaal prachtig dat ze deze 

kaarsen ook mee naar huis mochten nemen. De kaarsen werden netjes ingepakt 

aan de balie en tot slot kregen we nog een kop koffie met krentewegge erbij. Dat 

was smullen. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten was het inmiddels begonnen met regenen en dat koelde heerlijk af in de 

temperatuur. Het was werkelijk een verademing. 



Nu weer terug naar de Lutte, maar reden wel ons huis voorbij, want Theo had 

een leuk restaurant gezien om voor donderdagavond te reserveren. Helaas hier 

hadden ze alleen maar pannenkoeken en dat was toch echt niet de bedoeling nu. 

Maar we laten ons niet zo maar vangen, want in het dorp zijn nog veel meer 

gelegenheden en die hebben we gevonden hoor! 

Thuis aangekomen ging Theo verder met zijn 

nasi-goreng klaar maken voor het avondeten. 

 

 

 

 

 

 

Marijke ging zolang zitten legpuzzelen en de anderen pakten het spelletje 

“Mens-erger-je-niet” weer op. 

De nasi van Theo smaakte ons verrukkelijk! 

’s Avonds was er weer het bekende ritueel van spelletjes gedaan, lezen en tv 

gekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag, 08-08-2013. 

 

Vanmorgen was het uitslaapochtend, maar om 9.00 uur werd iedereen toch wel 

aan het ontbijt verwacht. 

Na het ontbijt wilde Marijke graag naar een bakker toe om wat lekkers te kopen 

voor vanavond. Dit stond ook al op Carry’s lijstje met de boodschappen. 

Geen probleem, dan stappen we samen in de bus en gaan even een paar 

boodschappen halen.  

Hierna is een ieder vast zijn koffers gaan inpakken en Gerrie en Viviane kregen 

beide hulp van Carry. 

11.45 uur werd er alweer de tafel gedekt voor de lunch (wel vroeg hoor!), maar ja 

het is de bedoeling dat we om 13.00 uur gereed staan voor de verrassing van de 

middag. 

Precies om 13.00 uur reed boswachter Bert het terrein op met zijn electrotrein 

en daar mochten we instappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert liet ons fantastische 

mooie plekjes zien en kon er 

ook zo mooi over vertellen. 

Na een tijdje rijden, mochten 

we de benen even strekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dit is de dikste eik van Twente. 

 



Zo en dan gaan we nu weer een stukje verder rijden.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier aangekomen, konden we er weer even  

uit en kregen we koffie en cake aangeboden,  

alleen de koffie daar moesten we nog wat  

geduld mee hebben, want de bekers waren vergeten, maar de cake was heerlijk. 

Op dit punt konden we ook heel ver kijken (het was ook helder weer), zelfs de 

Duitse grens. Achter ons stond een mooie koepel en op dat punt stonden we op 

800 m. hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu werd het toch wel weer tijd om verder te gaan en door allerlei kleine paadjes 

kwamen we bij een mooi kapelletje  

en daarna door naar het kantoor van 

Natuurmonumenten waar we alsnog onze 

koffie kregen. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 uur kwamen we thuis aan, nog wat koffie gedronken en toen in de bus 

gestapt om naar restaurant “Plexat” te gaan voor ons tweede diner. 

 

        

 

 

 

 

 



Hier kregen we allerlei soorten schnitzels, behalve Pier, die nam een “Tom en 

Jerry” menu. Als toetje een heerlijk ijsje of koffie. 

Thuis moesten Theo en Carry buiten aan de tafel komen zitten en kregen we 

beiden een leuk cadeautje van de groep. Theo kreeg een pot “Boerenjongens” en 

Carry kreeg een tafellopertje met twee pannenlappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou dan komt er ook koffie met gebak op tafel……. 

Inmiddels begon het wat frisser buiten te worden en zo trok een ieder naar 

binnen waar we de diploma’s nog uit konden reiken. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen heeft vandaag volop genoten van deze fijne en leuke dag. 

Vroeg naar bed, want morgen is het weer vroeg op. 

 



Vrijdag, 09-08-2013. 

 

7.00 reveille ! ! !  Wassen en aankleden en dan de laatste dingetjes nog in de 

koffer stoppen. 

8.00 uur ontbijten en dan de bedden afhalen en kamers wat aanvegen. 

Toen we nog even tijd over hadden snel naar de receptie gelopen om op die 

bekende bank nog een groepsfoto te maken. 

9.15 uur kwam de eerste taxi 

al aan om Henk-Jan op te halen 

en nu nog wachten op de taxi 

van Gerrie.  

Inmiddels waren Viviane, 

Marijke en Pier al in de bus 

gaan zitten. 

Klokslag 10.00 uur kwam de 

taxi voor Gerrie aan en hebben 

we haar uitgezwaaid.  

Theo en Carry snel in de bus geklommen, want we moesten ook op tijd in 

Veenendaal zijn. 

Precies 11.30 uur reden we de parkeerplaats in Veenendaal op en daar stond de 

taxi van Viviane al te wachten. 

Even voor 12.30 uur waren we terug bij Tendens. 

Pier en Marijke moesten nog een kwartiertje wachten tot hun taxi eraan kwam. 

We hebben een hele fijne en mooie week gehad. 

De reizigers waren: 

 

            

 

 

 

 

 

 

Viviane                 Gerrie                    Marijke               Pier                   Henk-Jan 

 

 

En de begeleiding: 

        

 

 

                    Carry                                                                  Theo 
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